
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vakantie in Landalpark Mont Royal in Kröv, Duitsland aan de Moezel van  

27 augustus t/m 3 september  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M
O

N
T 

R
O

YA
L 

in
 K

rö
v 

Te
n

d
e

n
s 

2
0

2
1

 

G
en

ie
te

n
 in

 D
u

it
sl

an
d

 



 

met Sylvia, Olaf, Bep, Maaike, Dik, Monic, Willy, Giel en Nicoline. 



 

Vrijdag 27 augustus 

Het is zover, onze reis naar de Moezel gaat van start! We komen allemaal naar het Tendenskantoor 

naar de Marasingel in Arnhem. Dat is leuk, dan kunnen we gelijk met elkaar kennismaken: Giel, Sylvia, 

Olaf, Monic, Dik, Willie, Maaike, Nicoline, Bep en deze keer krijgen we Maya ook mee, zij was nog 

nooit in Duitsland. Zij mag voorin de bus en de rest van de mensen hebben allemaal een eigen stoel. 

Wat gaat er veel in zo’n grote bus!! We worden goed geholpen en we vertrekken bijna precies op tijd 

naar Kröv.  Nog voor we Nederland uit zijn, stoppen we, een zogenaamde sanitaire stop, met 

hindernissen die zeer goed worden genomen….Maar we hebben er wel trek van gekregen dus we eten 

onder de boom onze lunchpakketjes leeg.  

 

Dan rijden we aan een stuk door en arriveren om 15.00 bij de receptie van Landalpark Mont Royal. 

Prachtig gelegen tegen de helling van de berg. Nicoline krijgt de sleutels van bungalow 51 en 52. 

 



 

 

De mannen en Monic slapen in bungalow 52, de rest van de dames en Dik  slapen in nummer 51. 

Gelukkig passen we overdag allemaal in bungalow 51! Daar drinken we koffie, kijken tv, eten er, 

kortom, alles behalve slapen en douchen. Wel zo gezellig. Vanavond eten we soep, broodje 

hamburger, aardappelsalade met allerlei lekkers en een chocolade toetje toe. Nu al wordt Nicoline 

goed geholpen door Bep, het eten is zo klaar. 

 

 

Na nog een kopje koffie  en hier en daar een biertje verdwijnen we een voor een naar bed. We maken 

geen afspraken voor morgen, we zien wel…………. 



 

Zaterdag 28 augustus 

We slapen lekker uit, wie klaar is drinkt een kopje koffie. Om 9.30 uur zitten we allemaal aan het 

ontbijt en iedereen heeft lekker geslapen. Een warm kaiserbrotchen is ons eerste Duitse eten, er zal 

spoedig meer volgen. We gaan vanochtend eerst boodschappen doen bij een Duitse Aldi (Sud) en daar 

zijn toch weer heel andere producten dan in een Nederlandse Aldi, geen beschuit, geen advocaat 

(jammer dames……….) maar wel allemaal ander lekkers, wat dacht je van de enorme hoeveelheid 

Duitse koekjes en gebak. Dat kunnen ze hier erg goed! Dik rijdt met de bus een rondje zodat we niet 

saai hoeven te wachten. We zoeken een leuk tentje voor een kopje koffie maar dat lukt niet zo goed 

dus gaan we lekker naar onze bungalow, daar is de koffie ook heel goed. Met gevulde koek van Bep, 

een worstenbroodje van Nicoline en een fruitschaal vol fruit, is onze eerste lunch al weer achter de 

rug.  

De lucht trekt open, de zon!! We 

gaan naar de parkshop en kopen 

daar ansichtkaarten en 

postzegels.  

Bep koopt ook nog een 

Bollobeer en Olaf een kam, die 

was hij vergeten, en twee 

flessen wijn voor zijn moeder. Er 

staat opeens een lange rij voor 

de kassa!!  

 



 

 



 

Aan de parkwinkel grenst het panoramaterras van de Brasserie. Een prachtig uitzicht over de Moezel 

en een leuk terras voor ons. Dat smaakt best.

 



 

Thuisgekomen helpen Maaike en Olaf met het snijden van groente en fruit en om 18.00 zitten we weer 

aan tafel voor nasi met een Duitse draai, maar o zo lekker. Aardbeien met yoghurt toe vult de gaatjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dat tafel afdekken gaat heel snel met hulp van Olaf de 

meesterinpakker van de vaatwasser. Na de koffie en nog 

wat drinken verdwijnen  we weer naar ons eigen huis om 

te gaan slapen en Bollo mag zijn eerste nachtje bij ons, bij 

Bep slapen. 



 

Zondag 29 augustus  

Uitslapen!!!!!! Als we allemaal aan de ontbijttafel zitten is er een gekookt eitje en een croissant, dat is 

lekker! Na het late ontbijt schrijven we de ansichtkaarten.  

We zoeken eerst 

met de bus naar de 

ruïne van het fort 

op de Mont Royal, 

maar dat is te ver 

lopen, misschien als 

het later beter weer 

is, doen we een 

poging. Dan naar de 

plaatst met de vele 

rrrrr, 

Trabetrabent…,naar 

het museum. We 

kunnen er niet 

allemaal in, te veel 

trappen voor Sylvia 

en Nicoline dus die 

gaan even luisteren 

bij de muziek en 

nemen daarna een terrasje. Koffie met kuchen, veel te groot maar wel erg lekker!!  

 



 

 

We rijden met de bus naar Kröv en daarna nemen we met de hele groep nog een terrasje, Sylvia’s 

tweede terrasje, die boft wel even!! We gaan naar huis om even uit te rusten van alle belevenissen en 

inspanningen. Om 17.30 worden we bij de pizzeria verwacht. Daar zijn twee sterke obers die Sylvia 

met stoel en al, twee trapjes opdragen. We kiezen allemaal iets lekkers uit: schnitzels, pasta’s in vele 

soorten en maten en wel drie pizza’s. Het is allemaal heel lekker.  

 



 

Toetje kan er ook nog bij, ijs, tiramisu en koffie, een heerlijke afsluiting van een lekkere maaltijd. Als 

we thuis 

komen 

duiken er 

twee 

mensen in 

bed, twee 

onder de 

douche en 

de rest kijkt 

nog even 

familie 

Flodder. 

Bollo en 

Maya 

slapen 

vannacht 

samen in 

de bus.  



 

Maandag 30 augustus 

We willen lekkere broodjes van de Parkshop! De mannen zijn vroeg op dus die kunnen dat mooi halen. 

Na het ontbijt naar Trier, Maya en Bollo hebben het vannacht erg gezellig gehad…. binnenkort 

gezinsuitbreiding?? We vinden een prachtige maar hele moeilijk parkeerplaats….millimeterwerk. Maar 

onze chauffeur Dik draait er zijn hand niet voor om. 

In de grote kerk worden er heel wat kaarsjes opgestoken. We worden er ook weer snel uitgestuurd, ze 

hebben pauze om 12 uur.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De rolstoel van Maaike heeft een lekke band. Een zoektocht naar een fietsenmaker levert niets op. 

Uiteindelijk wordt de band gerepareerd op een bedrijfsterrein. We drinken koffie met een toetje. We 

eten onze boterhammen op  een gesloten terras. Sylvia en Bep kopen broeken en we kopen bijna 

allemaal wat onnodige souvenirs maar ook dat is leuk. Een prachtige rit naar huis.  

 

 

 

En als we thuis 

komen kunnen 

we eindelijk op 

ons terras zitten. 

We hebben geen 

zin om te koken 

dus halen we 

frites met kroket 

of een frikandel 

en sla, tomaat en 

komkommer 

en……..een hele 

grote stapel 

mayonaisezakjes! 

Toetje 

stracciatella -

yoghurt..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten een hele spannende aflevering van goede tijden, slechte tijden. Daarna gaan de mannen 

weer vroeg naar bed en de dames kijken nog een romantische,  romeinse film met Hercules. Het lijkt 

Maya en Bollo ook wel te boeien. 



 

Dinsdag 31 augustus 

We beginnen de dag met een ontbijtje met verse broodjes en een gebakken eitje voor wie dat wil. 

Vandaag gaan we met de boot naar Bernkastel. We stappen beneden aan de berg in Kröv op.  



 

Een prachtige tocht met steeds meer zon, boven is het zelfs lekker en we gaan door een sluis. Dat is 

altijd weer een spannende belevenis. De kapitein ligt achter zijn roer. We drinken koffie en warme 



 

chocolademelk en we bestellen er appfelkuchen bij. Helaas is de kuchen op, durft de mevrouw met 

droge ogen te zeggen, wel een beetje jammer, dan nemen we er maar een koekje van eigen deeg 

bij…… Maar er is wel erwtensoep voor Giel, dat is smullen. 

We gaan op de kade gelijk door naar de enige invalide toilet in Bernkastel  en drinken daar natuurlijk 

ook weer wat. Het plaatsje is prachtig zeker als je vanaf boven in het reuzenrad kijkt. Bep, Olaf, Dik en 

Nicoline kruipen met zijn vieren in een gondeltje. Even spannend maar wat een uitzicht!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

We lopen door een paar straten en bewonderen dit mooie stadje. Dan is het al weer tijd om de boot 

op te zoeken en varen  we terug naar Kröv.  

 

 



  



 
 



 

Op de terugweg nog even langs de supermarkt Norma want de koelkast is bijna leeg. 



 

We eten vanavond Chili con carne die door Monic en Nicoline in sneltreinvaart wordt klaargemaakt. 

Heerlijk, ijsje toe en bij de koffie alsof we nog niets gehad hebben: eindelijk appeltaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer op tijd naar bed mannen, de vrouwen blijven wel weer op. Maya en Bollo gaan als laatste. 



 

Woensdag 1 september 

Weer een mooie zonnige dag. Na een heerlijke  douche en een lekker ontbijt, vertrekken we op tijd 

naar het 

automuseum. Dat 

vinden we allemaal 

erg mooi. Er is ook 

net een treffen van 

een Belgische 

automobiel club. 

Dus nog een 

extraatje boven op 

alle oude, en 

bekende, auto’s en 

winkels en 

motoren. Drie 

verdiepingen vol 

met een hele grote 

lift, waar wel 20 



 

mensen in kunnen, wel 4000 kilo. Handig want dan kunnen al die oude spullen en auto’s met de lift 

naar de eerste of de tweede etage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beneden is ook een restaurant waar we halverwege ons bezoek koffie drinken en een boterham eten. 

 



 

Als afsluiting van ons bezoek kopen we nog wat souvenirtjes in de museumwinkel. Mooie mokken, een 

Volkswagenaansteker en zo nog wat van dat soort dingen. 



 

 

Op de terugweg rijden we langs veel mooie plaatsjes, we zijn nog op zoek naar wat winkels voor de 

laatste souvenirtjes: wijn en mokken. In Kröv zelf vindt Bep haar zoete witte wijn met op het etiket 

zelfs dat het in Kröv gemaakt is. Thuis even wat voor ons zelf want om 17.30 worden we weer beneden 

verwacht in restaurant Bets. Daar eten we heerlijk, veel schnitzels maar ook spaghetti Bolognese en 

natuurlijk een lekker toetje na. Willy wil dezelfde lekkere cake als van de week en laten zij dat nou ook 

hebben: Tiramisu……………………..mmmmmmmmmmmmmmm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 2 september 

Na het ontbijt vertrekken naar Cochem. Een prachtige route, helemaal langs de Moezel. Vandaag op 

haar allermooist, want het is prachtig weer. Het is druk in Cochem maar op de busparkeerplaats 

vinden we een plek voor de bus en een paar honderd meter verder al een konditorei met heerlijke 

koffie en een appelgebakje. Er tegenover een modewinkel met  prachtige dameskleding. Dat is een 

kolfje naar de hand van Bep, ze koopt een prachtig stelletje in de uitverkoop. Nadat we allemaal voor 

de tweede keer geplast hebben duiken we het oude centrum in. Prachtige vakwerkhuizen, fonteinen 

en veel mensen, zo druk hebben we het nog niet eerder gezien. De 1,5 meter maatregel is hier ver te 



 

zoeken. In een winkel onderweg kopen Olaf en Willy ook nog een t-shirt en een trui. Op een prachtig 

pleintje eten we onze boterhammen, we hebben bijna allemaal een stoel rond de fontein. We hebben 

een afspraak met de meneer van het treintje en om 14.15 rijden we omhoog en genieten van een paar 



 

mooie vergezichten. Er wordt veel bij verteld, maar dat verstaan we allemaal niet. Tijd om naar huis te 

gaan, Dik haalt de bus op en we rijden weer langs de Moezel naar huis. Er worden thuis al een paar 

koffers gepakt en natuurlijk koffie gedronken. Monic en Nicoline maken het eten klaar. Heerlijke 

worstjes ,met aardappel pannenkoekjes en doperwten en worteltjes. IJsje toe (of iets anders) wat wil 

een mens nog meer………………koffie natuurlijk. 

 

We evalueren de reis, dit jaar geen vakantieherinnering want die zijn in Arnhem blijven liggen. 

We genieten nog 

even van ons terras 

maar om 20.30 uur 

gaat de eerste naar 

bed en om 21.45 uur 

de laatste. Dat is wel 

vroeg maar we 

hebben een lange 

reisdag voor de boeg 

dus we moeten 

morgen vroeg op. 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 3 september 

We ontbijten nog een keer gezellig en dan moeten er weer veel spullen naar het andere huis. Als we 

ook de laatste zaken hebben ingepakt, Olaf het huis heeft gezogen en Nicoline de bus heeft ingepakt 

vertrekken we richting Nederland.  

Die reis zullen we ons nog lang heugen! We rijden de ene na de andere file in. Onderweg moeten we 

natuurlijk ook wel af en toe stoppen om te plassen en even de benen te strekken. Natuurlijk komen we 

er maar wel erg 

laat. Gelukkig lukt 

het Denise van het 

Tendens Kantoor 

om alle taxiritten 

te verzetten zodat 

we als we eindelijk 

aankomen, bijna 

iedereen snel naar 

huis kan 

vertrekken. Bep en 

Giel moeten nog 

wel even wachten, 

maar voor hen en 

de reisbegeleiders 

staat er van allerlei 

lekkers klaar op de 

Marasingel. 

 



 

Het afscheid ging dus soms heel snel dus hier even de woorden die we niet konden zeggen: 

Lieve vakantiegasten 

Wat fijn dat jullie mee waren met de Tendensvakantie: 

Genieten in Duitsland. 

Het was erg gezellig en we hebben veel leuke dingen gedaan.  

Bedankt voor jullie grapjes en lachende,  tevreden gezichten. 

Wie weet tot snel!! 

Lieve groeten van Monic, Dik en Nicoline 

 

 


